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Inleiding 
 

Wij zijn op vakantie geweest naar: Vollenhove 

 

We zaten in: accommodatie: de Follenhoegh 
 

Vakantiegangers die mee waren: Cos & Hanna, Marijke, Gerda, 

Ploni en Willeke. 
 

Onder begeleiding van: Sietske, Dieke en Ackelien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 1   Vrijdag 15 Augustus 
 
 

In De Follenboegh wachten Ackelien en Dieke op de gasten. Cos, Hanna, Ploni, 

Marijke en Gerda worden gebracht door taxi’s, ouders of begeleiders. Sietske 

neemt Willeke mee in het busje vanuit Arnhem. Helaas staan zij lang in de file en 

komen zij pas om vijf uur. De kamers worden ingedeeld en ingericht. 

 

Het is lekker weer, haast te heet. We genieten buiten van een heerlijke 

zomerstamppot met veel groentes en spekjes. IJs met slagroom is een heerlijk 

toetje. We zijn keukenprinses Dieke dankbaar! 

 

Een aantal maakt nog een wandelingetje naar het hertenkamp. Er wordt buiten 

gezellig gekletst en binnen TV gekeken. 

 

Ploni trakteert iedereen op een mooi kaarsje. Deze zijn gemaakt op de 

dagbesteding Vision. Dit cadeautje krijgt iedereen vanwege het 30 jarig bestaan 

van Tendens. Wij vinden dat heel lief van haar! 

 

Iedereen gaat op eigen tijd naar bed. Voor de laatsten is dat 23.00 uur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 2   Zaterdag 16 Augustus 

 

 
We doen lekker rustig aan. De een zit al vroeg aan het ontbijt en de ander later. 

Dat mag allemaal want het is vakantie. Dieke, Ackelien en Sietske kennen elkaar 

van een vorige reis en zijn gelijk weer een goed team. De gasten moeten nog even 

aan elkaar wennen. Dat is logisch. Gerda kijkt TV, Willeke knutselt en de anderen 

zitten buiten te kletsen onder andere over wat hun favoriete bezigheden zijn. 

 

’s Middags gaan we naar het Bloemencorsofestival in Sint Jansklooster. De 

versierde wagens zijn groot en prachtig! Er zijn optredens met muziek en dans. 

Ploni, Willeke en Marijke swingen vrolijk mee. We besluiten deze 

indrukwekkende, mooie wandeling met koffie/sapje en gebak. We hebben 

allemaal genoten. 

 

Dieke maakt een heerlijke pan macaroni en een lekkere salade. Cos helpt goed 

mee. Met dit mooie weer kunnen we dat fijn buiten opeten. We gaan vanavond 

iets eerder naar bed. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloemencorso  

Sint Jansklooster                

           

  



 

 

 

Dag 3   Zondag 17 Augustus 

We starten weer kalm aan met een ontbijt en rond half 12 een soort van lunch. 

Dan gaan we op stap naar Ossenzijl. We zijn mooi op tijd en kunnen daardoor 

lekker rondkijken in de winkel van Staatsbosbeheer. Er worden kaarten en 

cadeautjes gekocht. Bij het instappen van de boot valt Hanna. Ze heeft daar 

later wat last van. Jammer maar we horen haar niet klagen! 

Het varen door De Weerribben is fijn. Wat is het hier mooi en rustig. De 

schipper vertelt veel en heeft humor. 

Mario is ook mee. Willeke heeft hem speciaal een matrozenpakje aangetrokken. 

Via een toeristische route door dit mooie gebied rijden we terug naar ons huis. 

Marijke en Ploni wisselen van kamer. 

Ackelien en Dieke gaan nog een paar boodschappen doen. De gasten gaan met 

Sietske genieten van een drankje en chips. 

Cos dekt de tafel. We eten het restje macaroni, heerlijke verse, zelfgemaakte 

courgette- en tomatensoep met stokbrood en “smeerseltjes”. Onze magen zijn 

weer goed gevuld. 

De gasten leren elkaar steeds beter kennen en hebben belangstelling voor 

elkaar. Heel fijn! 

Willeke wilde op vakantie maar zag er erg tegenop. Ze vond het heel spannend. 

Vandaag – de derde dag – zit ze al te bladeren in de gids van Tendens om een 

vakantie uit te zoeken voor volgend jaar. Dat is een goed teken! 

Dieke, Ploni en Sietske hebben een gesprek over klimaat en geloof. Ploni zegt dat 

ze echt geniet van zo’n gesprek. 

Het weer was vandaag wat frisser en het miezerde soms een beetje. Toch is dit 

een fijne dag geweest. 
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Dag 4   Maandag 18 Augustus 

Zoals gebruikelijk zijn Cos en Willeke als eerste in de woonkamer. Als Cos de 

suikerklontjes niet kan vinden, bonkt hij hard op de deur van Sietske’s kamer. 

Zij schrikt ervan maar gelukkig is er geen ramp gebeurd. 

Willeke wordt gedoucht en Ackelien knipt zelfs haar haar. De wang van Willeke 

is rood en er wordt een afspraak gemaakt met de dokter. Als zij even verdrietig 

is troost Gerda haar. Lief! 

Marijke, Willeke en Dieke spelen memory en Mens erger je niet. 

Sietske haalt een rolstoel voor Gerda in Meppel. Voor Gerda zijn de uitstapjes 

anders te zwaar. 

Gerda kijkt veel TV en houdt niet van buiten zitten. Cos en Hanna zitten juist 

graag buiten in de mooie tuin. Dat kan ook want het is weer prachtig weer. 

Droog, zonnig en niet te heet. 

Er wordt heerlijk geluncht met de lekkere soep van gisteren en die gaat dan ook 

schoon op. 

We gaan naar Urk. We rijden via Kraggenburg en Ens en zien zo een mooi stuk 

van de Noordoostpolder. We lopen rond over het oude eiland met de mooie 

huisjes. Bij het museum praten we met een Urkerman in klederdracht. Ploni mag 

bij de Urkervrouw voelen hoe de klederdracht eruit ziet. 

Gerda zit heerlijk in haar rolstoel. Opeens moet ze even spugen maar gelukkig 

wordt ze niet ziek. 

Bij het Urker vissersmonument zijn we wel onder de indruk: wat zijn er veel 

vissers verdronken en wat waren veel van hen nog jong! 

Dan is het tijd voor de winkels. Marijke slaagt met schoenen, een rok en 

oorbellen. Ze is er heel blij mee. We sluiten af met een terrasje. 

Cos vindt Urk erg mooi en Hanna geniet ook volop. 

Via Emmeloord en Marknesse rijden we terug naar huis. 

Sommigen gaan zich mooi aankleden omdat we uit eten gaan. In grillhouse-

pizzeria La Roz laten we ons de pizza, pasta, kip met saus en mixed grill  



 

 

 

goedsmaken. Het is heerlijk en (te) veel. De Friezen onder ons (4) leren de 

anderen hun taal. We verstaan het al aardig. Spreken is nog een dingetje. 

Om negen uur zijn de Golden Girls en hun Bodyguard weer thuis. 
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Dag 5  Dinsdag 19 augustus 

 

Willeke en Ackelien gaan al vroeg de deur uit naar de dokter. De oorzaak van de 

rode wang is een bacteriële huidinfectie. Daar is een antibioticakuur voor nodig 

en die halen ze gelijk op bij de apotheek in Marknesse. 

 

De rest van de groep zit lekker buiten koffie te drinken. Het gesprek gaat over 

films: de Dikke en de Dunne, tekenfilms, Disneyfilms en Ciske de Rat vinden we 

leuk. Van de laatste kan Ploni zo de acteurs opnoemen. Knap hoor. 

 

Sommigen wandelen nog even langs de Ruïne van kasteel Toutenburgh en het 

hertenkamp. Na de lunch met een gekookt of gebakken ei – naar keuze – gaan er 

zeven mensen naar Blokzijl. Ackelien en Willeke blijven thuis. Zij waren vroeg op 

en doen lekker allebei een dutje op de bank. 

 

In het busje zingen Marijke en Ploni The Rose. Mooi! Wat kunnen ze dat goed! 

 

We bekijken het mooie, oude stadje: de leuke huizen, de gezellige haven en de 

Grote Kerk. Tegenover de kerk is een ouderwets bakkerswinkeltje waar ze ook 

souvenirs verkopen. Marijke koopt een mooie tegel voor haar broer en allemaal 

kopen we Blokzijler Brok. Heel lekker. 

 

Op het terras bij de sluis zitten we uit te rusten met een drankje. Even later 

scoort Cos een mooi rood poloshirt. 

 

We eindigen met het eten van een ijsje. Vooral Gerda zit te smullen. Hanna 

neemt geen ijs. Sietske zegt: “Jij wilde toch zo graag naar een ijssalon? Ik heb 

er al één gevonden in Meppel. Waarom neem je nu geen ijs?” Zegt Hanna: “Maar 

dit is geen Meppel”. We moesten er erg om lachen. 

 

Gerda geeft een boks als ze iets fijn vindt. Vandaag heeft ze veel boksen 

uitgedeeld dus ze heeft het blijkbaar naar haar zin. 

 

Als we teruglopen naar het busje krijgt Marijke telefoon van haar cardioloog. De 

uitslagen van de controles zijn zo goed dat ze een jaar weg mag blijven. Ze is 

heel blij en wij ook! 

 

Thuis zitten we weer gezellig in de tuin te kletsen. Willeke en Ploni gaan 

tafeldekken. Thijs en Sjors eten binnen met Willeke. 

Dieke maakt gebakken krieltjes, boontjes, worteltjes en een worstje. Lekker  



 

 

 

Als het allemaal gezakt is, wordt er nog vla of tiramisu gegeten. Na de 

avondwandeling nemen Marijke, Ackelien en Sietske een advocaatje met 

slagroom om het goede nieuws van de cardioloog te vieren. 

 

Na een avondwandeling wordt het al gauw weer bedtijd. Het is weer een fijne 

dag geweest! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Blokzijl 



 

 

 

Dag 6  Woensdag 20 augustus 

We staan steeds een beetje later op. Echt vakantie! 

Willeke heeft last van haar wang en van de medicatie. Ze klaagt niet maar het is 

wel vervelend voor haar. 

Hanna heeft nog steeds last van haar val in de boot maar het wordt wel beter. 

Een aantal mensen maakt weer een wandelingetje. 

Hanna zegt: ”We gaan al gauw naar huis maar dat wil ik niet. Ik blijf vrijdag 

hier.” 

Marijke en Sietske doen boodschappen en in die tijd gaan mensen 

masseren/laten zich masseren en wordt iedereen ingesmeerd met 

zonnebrandcrème. Dat is nodig met dit prachtige weer. We boffen enorm deze 

week! Dieke verzorgt een lekkere lunch met een hamburger. 

Na de lunch gaan we naar Pantropica in Luttelgeest. Willeke en Ackelien rijden 

achter ons aan. Daar aangekomen haasten we ons naar het jungletheater. 

Er wordt van alles verteld over schildpadden, vogelspinnen en wurgslangen. De 

quizvragen zijn soms wel moeilijk maar Ploni vindt het wel erg interessant. 

Willeke en Ackelien zijn op een terras gaan zitten want Willeke is misselijk. 

Daarna wandelen we rustig rond. Wat zijn er veel mooie bloemen en planten! 

In de Lori Bush komen de papagaaitjes op onze hoofden en schouders zitten. 

Heel grappig! Het is in sommige ruimtes wel erg warm. 

In de vlindertuin maakt een aardige mevrouw een mooie groepsfoto van ons. 

Dan gaan Ackelien en Willeke naar huis. 

Nadat de anderen de stokstaartjes, schildpadden en flamingo’s, alpaca’s en ezels 

hebben bekeken zijn ze moe en gaan ze op het terras zitten met een drankje. 

Marijke en Ploni kijken nog even in de winkel. Ploni koopt een mooi vogeltje voor 

haar buurvrouw. Met een ijsje sluiten we deze mooie middag af. 



 

 

 

Thuis maakt Cos een lekkere Griekse Tzatziki. Het heeft zo zijn voordelen dat 

we een Griekse kok in ons midden hebben! Dieke haalt er patat en een snack bij 

en daarmee zijn onze magen weer goed vol. 

De eigenaar van ons huis is terug van vakantie. We krijgen de sleutel van de 

piano. Ploni en Marijke kunnen goed spelen. We genieten ervan. 

Ploni en Sietske halen nog een paar vergeten boodschappen en wandelen nog even 

door Vollenhove. Dieke en Marijke spelen Jeu de boules. Ackelien en Hanna doen 

Mens erger je niet. Om half 11 ligt iedereen op bed na te genieten van weer een 

fijne dag!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 7   Donderdag 21 Augustus  

 

Ackelien en Willeke gaan naar de dokter. De dokter is tevreden met het 

resultaat. Meer kunnen we nu nog niet verwachten maar het komt goed. 

 
Na het ontbijt gaan we naar Meppel. Het is een gezellige stad en donderdag is 

Meppeldag dus dat is extra feestelijk maar wel een beetje druk. 

 

Ploni zoekt een singeltje uit: Hello van Lionel Richie en mag meezingen door de 

microfoon. Wat kan ze dat goed! 

 

Er wordt uitgebreid gewinkeld: Gerda koopt armbandjes en chocola. Ploni koopt 

cadeautjes en voor zichzelf een lepeltje van Meppel. Hanna koopt een prachtige 

tas. Cos koopt nog een mooi T-shirt en een luchtje. Marijke koopt nog een 

vrolijke jurk. Willeke scoort een leuke paraplu. Tussendoor zitten we gezellig en 

lekker te lunchen in een restaurant. Willeke maakt grapjes over de Wibra en de 

Hema. Cos maakt ook grapjes. Er wordt echt gelachen vandaag. 

 

Op weg naar huis leveren we de rolstoel van Gerda weer in. We zijn wel een 

beetje moe maar beginnen toch alvast met opruimen en inpakken. 

 

Ons laatste uitstapje gaat naar restaurant BuitenGewoon De Voorst. We smullen 

van pizza, pannenkoek en burgers. De meesten vinden een cappuccino wel genoeg 

als dessert maar de echte liefhebbers Cos, Gerda en Marijke nemen nog een 

dame blanche. 

 

We vragen wat de gasten het leukst hebben gevonden. Op de eerste plaats staat 

het Bloemencorso. Een gedeelde tweede plaats is voor Urk en Blokzijl maar 

eigenlijk was alles leuk. 

 
Thuis wordt er TV gekeken maar de avond eindigt met pianospel van Marijke en 

Ploni. Erg leuk! We gaan op tijd naar bed want morgen moeten we vroeg op. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Dag 8   Vrijdag  22 Augustus 

 
We ontbijten samen en ruimen dan alles op en zetten onze koffers klaar. 

 

Om kwart over 9 vertrekken Cos, Hanna en Ploni als eersten. Bijna gelijk daar na 

komen de auto’s voor Marijke en Gerda. Het is een hartelijk afscheid en even 

 

later vertrekken ook Willeke, Thijs, Sjors, Mario en Sietske. Dieke en Ackelien 

sluiten af en gaan dan ook naar huis. 

 

 

Lieve Cos, Hanna, Ploni, Willeke, Marijke en Gerda het was 

gezellig met jullie! Wie weet misschien tot ziens. 

 

Liefs van Ackelien, Dieke en Sietske 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Genoten van en met elkaar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nog even 

nagenieten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens met 

TENDENS 


